
Beste Sportieve Wandelaar,  

We zitten al in de lente, dat kunnen we allemaal zien aan de vele bloemen, prachtige 

bloesem en de groene blaadjes aan de bomen. Nu is het een hele mooie tijd om te 

genieten van de natuur, en om samen op pad te gaan én sportieve wandelingen te 

maken. 

Op woensdag 22 april staat onze lentewandeling 2026 gepland. We starten zoals 

altijd om 09.15 uur bij ‘Hotel de Naaldhof’ en pauzeren onderweg waar we met z’n allen 

genieten van een kopje koffie/thee of chocomel.  

Daarna wordt de tocht vervolgd en zijn we rond de klok van 13.00 uur weer terug bij 

‘Hotel de Naaldhof’. Samen trekken wij er op uit om de eerste zonnestralen te voelen 

en de prachtige bloesem te zien die bij de lente hoort. Misschien hebben we onze 

zonnebril wel nodig voor het eerste lentezonnetje?  

Voor onze sportieve leden, die al enige tijd door ziekte of blessures niet op de 

woensdagmorgen mee kunnen wandelen, namens onze gehele groep van harte 

beterschap gewenst en we hopen op een spoedig herstel zodat wij elkaar weer snel 

kunnen treffen.  

Voor iedereen veel wandelplezier en tot ziens in de “Ossche hei”,  

Jan Janssen 

Riny Eijsvogels 

Arna Bloemers  

 


